ZOMERFEEST OP HER NESSEROORD, 9 augustus 1975

Na vele uren vergaderen, oriéntatiegesprekken, overleg en eigenlijk alle rompslomp welke aan een
festijn voorafgaan kon op zaterdagmorgen 9 augustus 1975 het startsein voor de feestelijkheden
worden gegeven.

Ouders, personeel en pupillen, zij allen hadden reeds lang van te voren van het komende feest
gehoord en er naar toe geleefd. Gelukkig, nu was het zover.

Om ca. 10.00 uur hees Peter v. d. Meijde onze vaderlandse driekleur in top, waarna ca. 300
postduiven werden gelost voor hun eerste oefenvlucht.

De eerste klanken van de muziekvereniging Sempre Crescendo golfden als een ouverture langs de
gebouwen. Zij voerden de aanwezigen van het openingsspel naar de eerste akte.

Voor ons lag een prachtige vijver. Op de warme tonen van de muziek kwamen enkele jongelui,
communicantjes uit Spijkenisse, met een paar emmers met goudvisjes aandragen. Als

een pastorale werden deze visjes in de vijver uitgezet. Bij de laatste klanken van de muziek sloot het
water zich boven de ruggetjes van de visjes. Een statige zwaan, lichtelijk verstoord in zijn doorgaans
rustige omgeving, keek nieuwsgierig naar al dat vreemde gedoe aan de waterkant.




De tweede akte van het feestspel voerde ons langs kleine weggetjes naar een door het tuinpersoneel
vervaardigd hoefijzer van speelkussens.

Aan de horizon verscheen een ridder te paard. Zou het spel zich tussen het gevormde hoefijzer gaan
afspelen? Horen wij het goed; tromgeroffel? Zien wij het goed dat de ridder een gevolg bij zich heeft?
Mensen met vlaggen! Nu zijn zij al heel dichtbij. Waar zullen die vlaggen wel voor zijn?

Dat witte kruis in dat rode vlak? Oh, prachtig, zag je dat? Wat kunstig ! Hoe doen ze dat nou? Zou het
iets met de wind te maken hebben? Zou het een spel zijn tussen mens en natuur? Als ik mij goed
herinner was er vorig jaar.....

Terwijl de pupillen van enkele paviljoens op weg naar de maaltijd waren overhandigde een
vertegenwoordigster van de vendeliers aan Burgemeester Joh. van Es een bedrag van f 1300,--,
bestemd voor de kinderboerderij.

Ook enkele kinderen uit Middelharnis boden hun Burgemeester een enveloppe met inhoud aan. De
Burgemeester dankte allen hartelijk voor hetgeen hij zo juist ontvangen had en sprak de wens uit, dat
de bouw van de kinderboerderij snel voltooid zal zijn.

De derde akte startte om 14.00 uur. Het kindercircus "Don Bosco" uit Oudenbosch, bracht een
wervelende show, waarvan de aanwezigen zichtbaar genoten. Niet alleen het kindercircus oogstte
veel sucses, ook voor de poppenkast was veel belangstelling. En de vele marktkramen met allerlei
artikelen waren voor velen zo aantrekkelijk, dat de passanten er meestal iets kochten. Vooral het
prikwater in diverse smaken was erg in trek. De organisatoren vreesden dan ook, dat er na afloop van
het feest geen druppel van het bovengenoemd vocht meer verkrijgbaar zou zijn. Gelukkig is dit
meegevallen.



Nadat de muziekvereniging Apollo uit Nieuwe-Tonge een rondgang over het feestterrein had
gemaakt, werd het sein tot de finale gegeven.

Ca. 500 ballonnen kozen het luchtruim. De één langzaam, de ander snel, velen verdrongen elkaar
om toch maar zo spoedig mogelijk een speelbal van de rijkelijk vertegenwoordigde wind te worden.

Nadat de laatste ballon uit het zicht verdwenen was, dankte de Heer A. van Sluijs allen die, op welke
wijze dan ook, dit feest mogelijk hadden gemaakt.

Alleen jammer dat niet alle ouders dit feest hebben meegemaakt.
G.H. Smith Voorzitter Feestcomité 1975

Middelharnis, september 1975




