
Woensdag 13 september 1975, een dag waaraan we elke dag worden herinnerd, als we naar de 
BEKER kijken.
Ja dat was de dag van de eerste zeskamp.
De Strijd zou gaan tussen de ELEOSSCHOOL, het BINNENHOF en HERNESSEROORD.
Om 9.30 uur was iedereen van de Bark al startklaar. De Bark zou H.O. n.l. vertegenwoordigen.
We hadden een paar keer getraind vooraf, maar ja als je eenmaal echt bezig bent, is het toch heel 
anders.
Het geheel bestond uit 6 spelen n.l.
STEPPENRACE
DOELTRAPPEN
BALVISSEN
PUZZELEN
ZAKGOOIEN
AIRSQUAIRERACE.

Voor 12 uur werden al deze spelletjes een 
keer gespeeld.
Na elk spel kwam steeds de vraag, juf wie 
heeŌ de meeste punten? Vaak maakte dit 
niet veel uit, iedereen was dan tevreden.
Om 12 uur gingen alle spelers in het Want 
eten dit was erg goed verzorgd, en smaakte 
heerlijk.
Iedereen at zijn buik heerlijk vol, en maakte 
ondertussen grapjes met de ander.
Om 13 uur ging de tweede ronde van start, 
iedereen nog goed aangespoord om goed zijn
best te doen, en dan maar verder hopen.

Had iemand meer punten dan 's morgens klonk er een vreugdekreet. Vlak na 15 uur was iedereen 
klaar, gauw alle punten bij elkaar tellen, want dat wilden ze natuurlijk meteen weten.
De drie verschillende groepen moesten met hun leiders nog touw trekken.

Het bad was het middelpunt, één van de leiders (dit was vooraf al afgesproken bleek later) moest 
vooraan staan, zodat deze in het water terecht kwam.
Met dit spel won de Eleosschool.
Nu maar wachten op de officiële uitslag, die kwam pas om 15.45 uur. Even een eindje gaan lopen, 

wat drinken en ja hoor het was Ɵjd.

De Spelers zaten allemaal vol spanning te wachten. Dr. 
Roelofs zou de uitslag bekend maken.
De Eleosschool werd derde, Hernesseroord tweede en 
het Binnenhof werd EERSTE.

Elke groep kreeg een beker en na deze in ontvangst te 
hebben genomen, ging iedereen voldaan naar huis.
Nu maar wachten op de volgende zeskamp, want die 
moet er beslist komen, omdat de hele dag erg geslaagd 
was!
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