OPENING PUPILLENBIBLIOTHEEK

Op 26 mei’s middags was het eindelijk zover dat de bibliotheek voor onze bewoners geopend zou
worden.

De pupillen bibliotheek, een groot woord voor de 2 stellingen half gevuld met boeken, is voorlopig
gevestigd in het lokaal van de "Bijscholing", in het Lescentrum Hoofdgebouw.

Het was behoorlijk druk in de hal bij het lokaal, van alle paviljoens waren pupillen gekomen en allen
wachtten met spanning wat er achter het "papieren boek" zou zijn.

Trees v.d. Bogaerdt vertelde hoe deze pupillenbibliotheek tot stand was gekomen. Ongeveer een jaar
geleden nam Hanny Timmerman het initiatief tot het oprichten van een bibliotheek speciaal voor
onze bewoners. Na een oproep in de Scheepspraet en een bijdrage van H.O. konden de eerste
boeken worden aangeschaft, vervolgens werden door een groepje vrijwilligers de boeken in systeem
gebracht en gekaft, nu waren we zover dat we van start konden gaan.

Na deze inleiding was het woord aan Dhr. van Sluys. Hij stelde aan de pupillen de vraag wat er
gebeurt als je iets opent; je kunt dan naar binnen, of naar buiten maar je kunt ook iets zien; zo ook
met een boek, als je een boek opent kun je zien of lezen wat er in staat.

Dat men toch wel nieuwsgierig was bleek, o.a. uit de vraag: "zijn er ook technische boeken" en
"hoeveel boeken mag je meenemen"; etc.

Tenslotte overhandigde Dhr. van Sluys een boekenbon t.w.v. f.75,-- aan Hanny Timmerman, voor de
aanschaf van een aantal boeken.

Het grote ogenblik was aangebroken; zoals u op de foto kunt zien was er voor de deur een gigantisch
kartonnen boek aangebracht. Hans Kénings (bewoner van de Boeier) stapte door het geschilderde
boek de bibliotheek binnen, waarna luid geapplaudisseerd werd. De bibliotheek was nu geopend en
de receptie kon beginnen.

Onder het genot van een vruchtensapje en een lekker hapje konden de boeken bekeken worden. Ook
was er gelegenheid om zich als lid op te geven. Het was een gezellige en drukke receptie. We hopen
dat veel bewoners naar de bibliotheek blijven komen om boeken te lenen. :

Middelharnis, juli 1877
Hanny Timmerman Joke Kop



Nog enige bijzonderheden over de pupillenbibliotheek
De dagelijkse leiding berust bij Mej. J. Kop leidster van het Dagverblijf.
De openingstijd is vastgesteld op dinsdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur.

Het lidmaatschapsgeld voor de pupillen is vastgesteld of f. 1,- per jaar.

De uitleentermijn bedraagt 3 weken. De uitleentermijn kan nadat deze termijn verstreken is
desgewenst worden verlengd. Per keer mag 1 boek per pupil worden uitgeleend. Indien een pupil
niet in staat is zelf naar de bibliotheek te komen mag zijn verzorger(ster) in zijn/haar plaats een boek
halen.

Op de foto kunt u het duidelijk zien, de stellingen zijn nog steeds half vol. Daarom herhalen wij onze
oproep aan alle lezers, als u kinderboeken heeft die niet meer gelezen worden, onze pupillen zijn u er
dankbaar voor. Hierover kunt u contact opnemen met Mej. Kop toestel 128.

De bibliotheek draait nu 2 maanden en begint aardig te lopen. Regelmatig verschijnen de pupillen
om nieuwe boeken te halen en de meest e zijn daar erg trots op.

Middelharnis, juli 1977
Th. v.d. Bogaerdt-v .Koppen



