KINDERBOERDERIJ HERNESSEROORD

door de Voorzitter van de "Stichting Kinderboerderij Hernesseroord"
Joh. van Es (burgemeester van Middelharnis)

Een paar jaar geleden is de wens geuit, dat de mensen van Middelharnis en van heel Goeree en
Overflakkee eens op Hernesseroord zouden komen kijken. Er is toen gezegd dat het zo fijn zou zijn als
men enig begrip zou krijgen van het mooie werk dat daar ten gunste van de zwakzinnige pupillen
wordt verricht. En voorzichtig is de hoop uitgesproken dat er eigenlijk contact moest ontstaan tussen
de bewoners van Hernesseroord en die van het vroegere eiland. Hernesseroord moest een deel van
Goeree- en Overflakkee worden.

Hernesseroord zou een verlengstuk moeten vinden in een grotere gemeenschap.

De droom van een paar jaar geleden is voor een belangrijk gedeelte in vervulling gegaan op 11 juni,
toen Hernesseroord officieel werd geopend. Vanzelfsprekend wilde iedereen de Koningin van dichtbij
zien.

Maar vooral op 12 juni, toen de kinderboerderij en de verkeerstuin in gebruik werden gesteld
hebben honderden, nee duizenden die dag Hernesseroord bezocht.

Graag wil ik mijn dankbaarheid betuig en voor die belangstelling en voor de vele giften, de gevoerde
acties en de medewerking om de boerderij te kunnen bouwen.

Hartelijk dank aan de leden van het Stichtingsbestuur, de architecten, de aannemers, de
verenigingen, de individuele vrijwilligers.

Wat is er gezwoegd voor de kinderboerderij en voor een vrolijk en succesvol programma op 12 juni.
Mijn bewondering en erkentelijkheid voor de hulp van de directie en personeelsleden van
Hernesseroord. Er zijn ongekende prestaties geleverd, om het overvolle programma vlot te laten
verlopen.

Mede dankzij de kinderboerderij zijn de mensen van Goeree en Overflakkee wezen kijken, hebben zij
begrip gekregen voor het werk en hebben zij contacten gelegd met de bewoners van Hernesseroord

en zij komen natuurlijk nog eens op bezoek. Zo hoort het in een gemeenschap.

Middelharnis, juni 1976



