Scheepspraet 1976
VANUIT DE BIJBELCOMMISSIE

Voortaan zullen wij U via een vaste rubriek in de Scheepspraet op de hoogte houden van de
activiteiten die binnen het kader van de geestelijke vorming plaatsvind en binnen Hernesseroord. Dit
betreft dan meestal informatie over de kerkdiensten, die regelmatig voor onze bewoners gehouden
worden in Hernesseroord.

Deze kerkdiensten worden afwisselend door de paviljoens en het Want georganiseerd, de
Bijbelcommissie coordineert deze en probeert een stuk begeleiding te geven aan de mensen, die
deze diensten samenstellen.

Voor diegenen, die wel eens betrokken zijn geweest bij het organiseren van aangepaste kerk
diensten, hoef ik niet te vertellen, dat hieraan veel voorbereiding voorafgaat.

Het is dan ook fijn om te kunnen constateren, dat we na een hele voorzichtige start zo'n drie jaar
geleden, nu ook wat deze kerkdiensten betreft volwassener gaan worden; kerkdienstjes, die heel
klein begonnen in het restaurant. Waar de kinderen samen met hun verzorgers (sters) een fijn
halfuurtje hadden door met elkaar te zingen en te luisteren naar een verhaaltje uit de Bijbel.

Nu beschikken we over ik zou haast zeggen een echte kerk, waar we 1 x per 14 dagen met + 250
mensen bij elkaar komen om er een feestelijke kerkdienst van te maken.

Muziek voert in deze diensten de boventoon, we zijn dan ook blij dat we vaak een beroep kunnen
doen op allerlei koren, muziekgroepen etc. uit de nabije omgeving; naast deze koren kunnen we ook
rekenen op de medewerking van personeel, die verschillende muziekinstrumenten kunnen bespelen.

Het verhaal wordt meestal geillustreerd met tekeningen, dia's, levende voorbeelden zoals dieren uit
onze kinderboerderij, toneelstukjes of uitbeeldingen met medewerking van de pupillen. Ook nemen
pupillen soms actief deel aan de liturgie door bijv. voor te gaan in gebed, uitspreken van de
geloofsbelijdenis , of het voordragen van een gedicht.

Een vast onderdeel voor onze kerkdiensten is ook de collecte die meestal bestemd is voor
doelstellingen buiten Hernesseroord, om zo ook de pupillen iets te kunnen laten doen voor een
ander. Meestal wordt er in het verhaal uitgelegd, waarvoor we gaan collecteren. Die collectes
werden de laatste tijd gehouden voor o.a. de kinderafdeling van ziekenhuis Dirksland, het Rode Kruis,
de Wilde Ganzen, het Verzorgingstehuis de Samaritaan in Sommelsdijk etc.

Binnenkort kunnen we ook onze eigen collectezakken gaan gebruiken, die nu vakkundig door de
pupillen op het Want gemaakt worden.

Sinds kort kennen we ook de bloemengroet aan een zieke pupil uit het paviljoen, dat de volgende
kerkdienst gaat organiseren. De bloemen die dan de kerk hebben gesierd, worden na de kerkdienst
gebracht bij betreffende pupil.

Tenslotte hopen we binnen niet al te lange tijd onze kerkdiensten te kunnen beginnen met echt
klokgelui, dat alle paviljoensbewoners zondagmorgen uitnodigt om naar de kerk te komen.
Eigenlijk wil ik zeggen ons allemaal uitnodigt ook U ouders, om samen met de pupillen deze
kerkdiensten mee te maken.

De kerkdiensten vinden plaats in de Meerpaal, meestal ‘s morgens om 10.30 uur en 1x per 14 dagen.
Data en medewerkenden worden bekend gemaakt via de affiches op de paviljoens.



De kerkdiensten voor de komende 2 maanden zijn als volgt gepland:

12 december 1976  10.30 uur georganiseerd door Boeier

9 januari 1977 10.30 uur georganiseerd door Bark

23 januari 1977 10.30 uur georganiseerd door Botter-West
6 februari 1977 10.30 uur georganiseerd door Aak

De kerkdiensten worden evenals voorgaande jaren per paviljoen gehouden; via het paviljoen worden
hieromtrent nog mededelingen gedaan.

Ik geef U alvast de volgende data:

19-12-1976 Botter-Oost plaats: paviljoen tijd:

19-12-1976 Kofschip plaats: Want tijd: 14.00 uur
19-12-1976 Tjalk plaats: Meerpaal tijd: 19.00 uur
21-12-1976 Bark/Boeier/Aak plaats: Meerpaal tijd: 20.00 uur
24-12-1976 Schoener/Botter-West plaats: Meerpaal tijd: 14.00 uur

Tot slot deel ik U nog mede, dat de Bijbelcommissie het plan heeft om in de eerste helft van 1977 een
feestelijke Eucharistieviering te organiseren, waarin één of meerdere pupillen hun eerste communie
zullen doen.

Over een en ander zult U tijdig geinformeerd worden .

Bijbelcommissie, Middelharnis 1976
W. Meyboom - Voorzitter



